O HEER !

'K VOEL MIJ VERZENGELD TUSSEN AARDE

EN HEMEL HANGEN, EN 'T DOET ZO ZEER !
(Felix Timmermans)

HERINNER U DANKBAAR
MEVROUW

Julienne DE RIDDER
echtgenote van de Heer
SYLVAIN VAN DE SIJPE
cboren te Erwetegem op 6 maart 1908 en god-
vruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth te

Zottegem op 9 april 1982, gesterkt door de H.H.
Sacramenten der Zieken.

"’ Heer God,
Gij die onze naam hebt geschreven
in de palm van uw hand,
Gij hebt ons niet voor de dood bestemd
maar voor een bestendig zijn met U.
Wij vertrouwen op het Woord van uw Zoon.
Door de dood heen zullen wij geborgenheid
vinden in het mysterie van goedheid
dat alle begrip overtreft,
door en met Christus, onze Heer.”

De dierbare overledene was een eenvoudige en
werkzame vrouw die geen moeite heeft gespaard
voor het welzijn van haar gezin.

Dierbare echtgenoot, laten wij in de droef-
heid van de scheiding God danken voor de ge-
lukkige jaren die Hij ons hier heeft geschonken.
Ik dank U ook voor de grenzeloze toewijding
en de goede zorgen waarmee gij mij steeds hebt
omringd.

Liefste kinderen en kleinkind hebt dank voor

uw genegenheid, uw liefde en zorgen, God lone U
voor alles wat gij ooit voor mij deed. Weest
verder een steun voor vader.

Beste familieleden en vrienden en allen die mij
genegen waart, blijf mij gedenken in uw gebeden.
Tot weerziens.

Heilig Hart van Jezus ik betrouw op U !

De heer Sylvain VAN DE SIJPE, haar echtgenoot
De heer en mevrouw Eric VAN DE SIJPE-VAN

LIERDE haar kinderen
Jonge heer Guy VAN DE SIJPE, haar kleinkind

De families DE RIDDER, VAN DE SIJPE, VAN
RUYSKENSVELDE en BOOM

danken U oprecht voor uw deelneming
in rouw en gebeden.
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