""Ons leven breekt af als een droom In de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld."”

_I.

In ons gelovig gebed gedenken we
de heer

ROGER, ALFONS DE ROUCK

echtgenoot van mevrouw
IMELDA HAUTMAN

geboren te Zottegem op 21 januari 1930
en godvruchtig thuis overleden op 26 april 1987,
gesterkt door het Sakrament van de zieken

Om uw gewaardeerde blijken van innig
meevoelen, danken U van harte :

Imelda Hautman, zijn echtgenote,

Johan en Anita Van Der Heyden-De Rouck,
zijn kinderen,

Clarisse De Sutter, zijn schoonmoeder,

De families De Rouck, Meeuw, Hautman en De Sutter.

leder mens droomt van een geluk zonder einde.

Wij maken grootse plannen en trachten ze ook te
verwezenlijken. Soms onverwacht slaat de dood onze
mooiste plannen stuk. Ongenadig hard treft ons dit
tragisch en vroegtijdig heengaan. Geen woorden zijn
bij machte uit te drukken hoe groot en diep onze
pijn en verbijstering is door deze leegte, die zo plots
ontstond.

Na een maand van liefdevolle verzorging thuis, is
Roger uit zijn lijden opgeroepen tot de vreugde van
Gods Vaderhuis. We zijn bedroefd om zijn vroege
heengaan, maar ook oneindig dankbaar om wat hij
voor zovelen heeft mogen betekenen. Hij was ons zo
nabij en dierbaar als goede en trouwe echtgenoot,
als toegewijde en zorgende vader, als geliefd fami-
lielid en vriend.

Uit een leven waarin hij de volle maat heeft gege-
ven, met inzet van zijn veelzijdige talenten was een
nieuwe zaak gegroeid. Zijn laatste wens zou onge-
twiifeld geweest zijn dat wij, zijn kinderen, rond
moeder verenigd zouden blijven, haar een troost
wezen en zijn levenswerk verder zetten.

Waar verhoopte rust zou intreden, groeiden nieuwe
zorgen bij ziekte. Beste echtgenote en kinderen, heb
dank om de lange weken en zorgen, de verpleging
zo gul en huiselijk aangeboden. God lone u er voor.

Liefste echtgenote, beste kinderen, samen zijn wij
gelukkig geweest; spijitig duurde onze levensavond
te kort... Moge de Heer ons loon zijn!

Beste familieleden, vrienden en makkers van de
klas 50, vaarwel en bid voor mij...




Groot was je inzet v00r alles.

moge deze verder leven in ons.

melckebeke zottegem




