t
DANKBARE HERINNERING

aan de Heer

WILFRID DE RUYCK
weduwnaar van Mevrouw
ROGETTE SCHEPENS

en van Mevrouw
GEORGETTE VANDENBOSSCHE

geboren te Ronse op 28 augustus 1925
en er overleden op 21 november 1981.

Het leven breekt af als een droom, kortstondig
is het als de bloemen op het veld. Plots en veel
te vroeg is deze dierbare goede vader, en joviale
vriend van ons heengegaan. Hij hield van zijn gezin,
van zijn familie en zijn vrienden. Hij hield van de
mensen en was mens met de mensen. Hij hield van
vreugde en bracht vreugde om zich heen.

De wegen Uwer Voorzienigheid Heer, zijn voor ons
niet altijd begrijpelijk, maar Uw wil blijft voor ons
in alles heilig. Wij buigen het hoofd en aanvaarden
de zware last die U ons hebt opgelegd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij hebt mij
zoveel genegenheid en voldoening geschonken. Ik
blijf rekenen op uw aller gebeden. Dank voor alles
wat gij voor mij gedaan hebt.

Beste familie en vrienden, dank om uw vriendschap
en medeleven. Zie hoe alles ijdelheid is, tenzij God
te beminnen en Hem alleen te dienen. In dit pijnlijk
ogenblik reken ik vast op de steun van uw vroom
gebed.

Rouwdienst R De Vos en Zoon, Groeneweg, Honse

Heer en Mevrouw Willy DE RUYCK-DEKEYSER en kinderen,

Heer en Mevrouw Jacques BOURLEZ-DE RUYCK en kind,
Heer en Mevrouw Frangois BOURGOIS-DE RUYCK en kind,

Jongeheer Thierry DE RUYCK,
Jongeheer Philippe DE RUYCK,

Heer en Mevrouw Adrien CARLIER-DUTRANOY en kinderen,

Mevrouw Ernest DE RUYCK-SAELENS,

De families DE RUYCK, SAELENS, VANDENBOSSCHE, BEATSE
en SCHEPENS,

danken U voor de blijken van innige deelneming.




