Al moet ik door de engten gaan

waar mij de dood zal drijven,

als God mij leidt, kan ik de tijd

van duisternis verdragen ;

ik zal Zijn licht zien dagen. (Ps. 813)

.l.

Bid voor de ziel van

ROBERT DE SCHEPPER

echtgenoot van Camilla De Meulemeester

geboren te Welden op 8 september 1904 en

overleden te Oudenaarde op 6 januari 1985,

gesterkt door het sacrament der zieken.
Oudstrijder 1940-1945.

In de tijd waarin wij de komst van Jezus
vierden, die kwam als ’licht in de duis-
ternis’’, in de tijd waarin iedereen elkaar
tegemoet trad met de beste wensen van
zalig en gelukkig nieuwjaar en goede ge-
zondheid, werd vader opgenomen en zou hij
ziin ziekte niet te boven komen. Gelijk de
herders maar Jezus kwamen, en de Konin-
gen bij Jezus kwamen, zo is Vader ook
naar Jezus gegaan.

Robert heeft zich steeds ingespannen voor
zijn gezin. Niets was hem te veel als het
maar was voor degenen voor wie hij verant-
woordelijkheid droeg. Steeds was hii bereid,
zo lang hij kon. een helpende hand toe te
steken. Hij deed het graag en uit vriend-
schap. En toen de miseries van de oude dag
afkwamen heeft hij, zo lang het enigszins
mogelijk was ziin zieke vrouw geholpen en
verzorgd. De ziekte kwam hen scheiden en
zijn vrouw werd opgenomen in het zieken-
huis. Dat was voor Robert een harde slag
om te verwerken. Zodanig zelfs dat het
alleen-zijn te hard werd om dragen en hij
er ziek van werd.

Beste echtgenote, wij hebben in het leven
veel mooie, maar soms harde dagen gekend.
Ik dank u voor uw trouw. Gij blijft nu
alleen achter, ziek. Ik bid dat God u moge
bijstaan en sterken.

Mijn beste kinderen en kleinkind, gij waart
mijn trots en fierheid. Ik dank u voor al
hetgeen ge voor mij gedaan hebt. Van Hier-
boven geef ik u allen een kruisken. Zorgt
nu verder voor moeder en vergeet mij niet
in uw gebed.

Mijn familie en vele vrienden dank voor
uw genegenheid. Van u allen verwacht ik
ook een gebed.

Namis : 26 januari 1985, te 8.30 uur.

Camilla, De Meulemeester, zijn echtgenote ;
Jozef Vander Haegen-De Schepper Maria,
zijn kinderen ;
Willem Vander Haegen en verloofde,
zijn kleinkinderen ;

De families De Schepper-Van Bost en
Dc Meulemeester-Bilau,

danken U voor uw deelneming in rouw
en gebed.
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