Mijn kinderen, ik heb u al
wat ik geven kon, gegeven :
mijn werkzaamheid, bij dag en nacht,
mijn liefde en ook mijn leven. (G.G.)

Om voortaan alleen door God,

onze Vader, gedragen te worden
is van ons heengegaan

De Heer Aimé DESMET
echtgenote van Paula RONSIJN
Lid van de Koninklijke Onze-Lieve-Vrouwegilde
Geboren te Galmaarden op 2 juni 1918
en godvruchtig overleden te Gent

op 1 augustus 1984
gesterkt d. het Sakrament van de zieken.

Het leven van deze goede vader was
gekenmerkt dcor zijn diepe geloofsover-
tuiging, die als een rode draad gans zijn
leven doorweefde. Innig vertrouwd met het
boerenbedrijf, leefde hij met het komen
en gaan van de seizoenen en wist hij God
te danken voor al het mooie in de natuur.

Met gans zijn persoon geloofde hij in de
kracht van een kristelijk gezin dat hij met
goedheid en vastberadenheid heeft geleid.
Daarom voelde hij zich zo gelukkig tussen
zijn kinderen en kleinkinderen.

Dit leven, gekenmerkt door echte liefde
en vriendschap, ligt nu voor eeuwig in
Gods liefdevolle handen.

Liefste Paula, nooit kan ik u genoeg
danken voor al de zorgen en al het geduld
waarmede gij mij hebt bijgestaan.

Beste kinderen en kleinkinderen, ook
aan u allen mijn beste dank.

Ik ben steeds de Heer dankbaar
geweest omdat Hij u aan mij gegeven
heeft, maar nu ik bij Hem geroepen ben
blijf ik voor u zorgen en ten beste
spreken tot wij eens allen samen het
volle geluk mogen genieten.

Gevoelig voor uw blijken van
genegenheid en kristelijke
deelneming danken U :

De famiies

DESMET, RONSIJN,

DEVEL en SOETAERT.

De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgehad
in de Sint-Petrus en Paulus kerk te Herne,
op dinsdag 7 augustus 1984.
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