Met dankbaarheid en liefde denken wij terug aan

Georges Desmet

weduwnaar van Diane Reynaert,

geboren te Nukerke op 15 juni 1922
en godvruchtig overleden te Ronse op 13 oktober 2002,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.
Lid K.B.G. Zulzeke en Berchem.

Namis op zaterdag 9 november 2002 om 19 uur.

Luc en Nicole De Venter - Desmet,
kinderen en kleinkinderen
Noél en Marie-Claire Desmet - De Lepeleere,
kinderen en kleinkinderen
Jozef(+) en Chantal Lietar - Desmet - Luc Bombeke,
kinderen en kleinkinderen
Filip en Katia Desmet - Deriemaeker en kinderen
Eric en Daniélle Desmet - De Tandt en kinderen
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
De families Desmet - De Smet en Reynaert - Devos
danken u van harte voor de blijken van innig medevoelen.

Herfst is de tijd om naar binnen te zien.

Voor Georges was het de tijd om binnenkamers

te zijn sinds zijn opname in het ziekenhuis.

Daar verliep de laatste faze van zijn aardse leven.

Georges was steeds welgemoed in de vele goede dagen
van zijn leven. In zak en as zat hij bij het huiselijk verdriet,
het verlies van echtgenote, schoonzoon en kleinkind.
Daaruit werd hij geholpen door het geluk om zijn geliefden.
Nu heeft hij tekens van gelatenheid zijn lach en

glimlach wat getemperd maar niet weggeborgen.

Voortaan leeft hij in onze herinnering als de welgekende
Georgske Smetjes, steeds in de weer voor zijn geliefde
kinderen en kleinkinderen, allen rond hem geschaard.

De achterkleinkinderen brachten glans en fonkel

" in zijn ogen. Pépé was nu eenmaal hun Grote vriend.

Zijn schouderklopje en goede raad zullen zij missen,
sinds de viering van zijn 80 jaar, het grote moment,
waar hij toch zo verlangend heeft naar uitgezien.
Georgske Smetjes, de K.B.G.er van de kaartersclub en
andere clubs, oases van gezelligheid en ontmoeting,
blijft onder ons leven als de meevoelende man met
optimistische levenskijk en rechtgeaarde getuigenis.
Wij danken hem voor het geloof, de hoop en de
vriendschap, welke van hem zijn uitgegaan.

Die heeft hij honderdvoudig van velen teruggekregen.
Georgske Smetjes,

we blijven jou te samen dragen in ons hart als de vriend
om blijvend jouw manier van leven na te volgen.

Door de dichter wordt ons troost en nieuwe hoop gebracht:
“Er zijn zovele dingen hier gebleven,

maar 't schoonste beeld in ons binnen,

nooit uitgebeeld of uitgeschreven,

maar nageleefd in ons beminnen. (a.d.v.)
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