Daar moet toch ergens zonder zorgen
een zonnig land van vreugde zijn.
Waar het altijd lente is en morgen
en wij aan Vaders hart geborgen
ontwaken van verdriet en pijn.

Vroom aandenken aan
DE HEER

Georges, Jean,

Baptiste DESTERCKE
weduwnaar van Mevrouw
Anna DE TEMMERMAN

geboren te Everbeek op 30 mei 1910
en golvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmbhartigheid te Ronse
op 12 april 1991,

gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.
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De families
DESTERCKE, VERPLANKEN,
DE CLERCQ, DE TEMMERMAN
en VAN DEN DAELE,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming
en danken U.

Nu alles zich klaar maakt om tot bloei
te komen in deze nieuwe lente, worden
we geconfronteerd met het afsterven van
onze geliefde vader, grootvader en over-
grootvader.

Het doet altijd pijn een geliefde te
moeten afstaan, zeker als men zelf dan
ook in het ziekenhuis te bed ligt.

In zijn lange leven heeft hij lief en
leed gekend, maar in hoopvol vertrouwen
mogen we nu tot God bidden dat Hij
onze dierbare overledene duizendvoudig
zou belonen voor het vele schone en hem
vergiffenis schenke voor de fouten en
tekorten.

Geliefde familie, dank om uw ge-
negenheid en uw kommervolle zorgen.
Vergeet mij nu niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef,
patroon van de goede dood, b.v.o.
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