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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

GEORGES DE SUTTER

weduwnaar van Mevrouw
HELENE DE WINTER

Hij werd geboren te Zottegem, op 12 april 1894 en
overleed er godvruchtig in de kliniek Dr Goffaerts,
op 6 maart 1971,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

OUD-STRIJDER - OORLOGSVERMINKTE 1914-1918
VEREREMERKT MET VERSCHEIDENE ERETEKENS
OUD-VOORZITTER K.S.V. ZOTTEGEM

Men had het reeds een tijdje verwacht. Niettemin
kwam het einde zo plots aan, dat het toch een
schok betekende voor allen, die hem kenden.

Hij is heengegaan. Als vader, peter en grootvader
vond hij zijn gelijke niet. Als vriend deed men
nooit vergeefs beroep op hem. Daarom laat zijn
dood bij ons zo'n leemte na, en is de droefheid
die ons overvalt zo oneindig. Het was een enorm
voorrecht dicht bij hem te leven, van zijn aanwe-
zigheid te genieten, door hem bemind te worden,
hem te beminnen...

Voor de bezorgdheid en de liefde waarmede u
ons omringde, danken wij u, vader.

Ongetwijfeld dankt nonkel van uit de hemel zijn
nicht zuster Hyacinthe en het parsoneel van de
kliniek Dr Goffaerts, die hem zo toegewijd hebben
verzorgd tijdens de laatste maanden van zijn leven.
Graag hadden wij hem langer in ons midden ge-
had, maar Uw wil geschiede, Heer.

De Heer en Mevrouw

Gerard DE SAVEUR-DE SUTTER Julia
en kinderen,

De Heer en Mevrouw

Georges D'HOKER-DE SUTTER Antoinette,
en kinderen,

De families DE SUTTER en DE WINTER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

ORUKKERL MAGERMAN STRUPEN




