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TER HERINNERING
aan het leven, het lijden en de dood van

Egide van het H. Hart

in de wereld
Marie Madeleine DETEMMERMAN

geboren te Everbeek op 23 december 1891,
bij de Zusters Franciskanessen te Etterbeek
trad zij in het klooster op 25 december 1911,
en opgenomen in de heerlijkheid van Christus
te Etterbeek op 14 oktober 1978, gesterkt
door de sakramenten der zieken en de pau-
selijke zegen «In Articulo Mortis ».

Heer, wij danken U voor het leven van
deze mens die zich totaal heeft toegewijd
aan U in dienst aan de medemens. Wij dan-
ken U veoor al het goede dat Gij door haar
tot stand gebracht hebt in ons midden. Wij
geloven dat haar naam, in leven en in dood,
geschreven staat in de palm van Uw hand.
Daarom vragen wij U, laat haar delen in Uw
verrijzenis en U aanschouwen van aangezicht
tot aangezicht. Houd onze ogen op U ge-
richt en doe ons groeien in geloof, hoop
en liefde. Amen.

EN REMINISCENCE RECONNAISSANTE
de

Egide du Sacré-Ccour

dans le monde
Marie Madeleine DETEMMERMARN
née a Everbecq le 23 décembre 1891, eile a
pris le voile chez les Sceurs hospitaliéres de
St-Frangois a Etterbeek le 25 décembre 1911,
et y décédée le 14 octobre 1978, administrée
des sacrements des malades et regu la
bénédiction apostolique «In Articulo Mortis».

Seigneur, nous te remercions pour la vie,
la souffrance et la mort de cette personne,
qui s’est dévouée toute sa vie a ton service
par son don entier de sa personne pour les
autres, que tu a toi-méme mentionnés comme
ton image la plus compléte ici sur terre.
Elle t’a toujours y reconnu, puisse elle avoir
maintenant ce bonheur de te voir de face en
face, ce que tu nous as promis, que nous
espérons tous.

Sacré-Cceur de Jésus, priez pour nous.







