1
Laten wij in een dankbare herinnering gedenken
DE HEER
ACHIEL DE VISSCHER
God schonk hem het leven te Welden
E de 2 februari 1898.
Hij huwde met Mevrouw
EMMA DE MEULEMEESTER

bij wie hij 2 kinderen had en hij verliet ons voor

het eeuwige leven, te Oudenaarde, de 24 augus-

tus 1968. De priester stzrkte hem in zijn dood-
strijd.

zijn echtgenote ;
blijken van
in hun rouw.

¥

zijn kinderen en kleinkinderen ;

Alle menselijk geluk is zeer onbestendig. Men
denkt alles te bezitten wat het geluk van de oude
dag kan uitmaken en opeens... komt de dood er
een einde aan maken. Zo wordt steeds bewaar-
heid, de oude spreuk : we zijn niet gemaakt voor
deze aarde, maar wel voor het eeuwige leven. En
Idatarom moet elke dag een voorbereiding zijn voor
ater.

Achiel voelde zich zo gelukkig met zijn vrouw
en kinderen en kleinkinderen. Hij had een leven
van hard en veel werk meegemaakt: geschrijn-
werkt als geen beter; gezorgd en geijverd voor
het welzijn van zijn gezin en van zijn medemen-
sen. En hij hoopte, het rustig te beéindigen in
een schone oude dag. Maar het is anders be-
schikt.

Dierbare vrouw, kinderen en kleinkinderen, ik
ben u zeer onverwacht ontvallen en ik weet dat
het u allen veel pijn zal doen. Want we hielden
veel van mekaar en we leefden voor mekaar. Maar
dat zal ook de schoonste herinnering zijn aan
mij, die ge moet bewaren : de vriendschap en de
eensgezindheid. Blijft u daarom sterk rond moe-
der verenigen; geeft haar alles wat ge vroeger
aan ons beiden schonkt. En blijft mij in een goed
gebed gedenken: dan worden we eenmaal allen
samen verenigd in het hemels geluk.

HEER GEEF HEM DE EEUWIGE RUST!

DANKEN U voor
kristelijke deelnemi

Mevrouw Achiel DE VISSCHER, geboren Emma DE MEULEMEESTER,
De families DE VISSCHER, DE MEULEMEESTER, DE SMET en BILAU ;

De Heer en Mevrouw Norbert BAERT-DE VISSCHER,

Mevrouw Gilbert BAERT-DE VISSCHER,
Mejuffer Frieda BAERT,

Jonge Heer Marnic BAERT,
Jonge Heer Christian BAERT,
Jonge Heer Stefaan BAERT,
Jonge Heer Geert BAERT,

van de Kerchove, Welden




