"Zo zijt ook gij wel bedroefd. Maar ik zal u

weerzien. _

Dan zal uw hart zich verblijden en die

blijdschap zal niemand u ontnemen.”
(liturgie Paastijd)

OPDAT WIJ MET HAAR EENS DIE BELOOFDE
VREUGDE ZOUDEN MOGEN DELEN,

BID VOOR

MEVROUW

Eugenie DE VLEESCHOUWER

echtgenote van Mijnheer

RENE VAN PAEMEL
die geboren werd te St. Maria-Oudenhove op
24 januari 1885 en er naar het Vaderhuis over-
ging op 4 mei 1966. gesterkt door de H.H. Sakra-
menten.

Wij danken de Vader van alle leven omdat
Hili vader en moeder zolang samen heeft laten
gelukkig zijn. Mild is Hij voor ons geweest
en ook nu moeder van hier is heengegaan, dan-
ken wij Hem, die haar nu van alle lijden ver-
lost, het eeuwig geluk laat delen. Samen heb-
ben zij hun gezin opgebouwd, maar zij was er
de spil van, de bezorgde moeder. Samen heb-
ben zij hun kinderen door hun hard werken
grootgebracht, maar moeder heeft ze leren bid-
den, aan vader een kruiske vragen bij het
slapen gaan, de weg opgaan naar het huis
van alle parochianen, de kerk.

Het is in dat Huis dat ze stonden op 4 mei
1905 op een vroege morgen, waar een priester
getuige was hoe ze elkander het sacrament
van het Huwelijk toedienden. Het was Pastoor
Cooreman, die plechtig tot God bad voor het
jonge paar

"”Moge zij met kinderen worden gezegend,
deug&zaam zijir en onschuldig; en uiteinde-

lijk tot de rust met de heiligen geraken in
het Rijk der Hemelen.

Moge zij en haar echtgenoot hun nageslacht
zien to in het derde en vierde geslacht,
en een gewenste hoge ouderdom bereiken.
Door Christus onze Heer. Amen.

En de Heer verhoorde deze vrome bede :
zij bleven 61 jaar bij elkaar... tot op de morgen
van 4 mei 1966... zij na enkele maanden ziekte
plots wist dat de Heer haar riep. Miets kon haar
nog tegenhouden. Ze ging.

Het was nog heel vroeg in de morgen, het was
alsof er haast bij was, maar ook onze Heer
Jezus is heel vioeg in de morgen verrezen!

En zonder twijfel verhoort ook nu de Heer
die tweed: bede :

dat zij nu dc rust van de heiligen en de
vrede van het Rijk der Hemelen moge ge-
nieten. Daarvoor, kom laat ons bidden :

Heer onze God,

Gij die in uw goedheid hebt toegelaten dat
uw dienares Eugenie in het huwelijk haar
nageslacht heeft mogen zien,

laat haar nu ook voor altijd het eeuwig leven
bezitten,

door de hulp van onze Heer Jezus Christus,
die met de H. Geest leeft en heerst door
alle eeuwen. Amen.

De families DE VLEESCHOUWER, VAN PAEMEL,
GABRIELS, GOESSENS.

betuigen U hun oprechte dank voor de
blijken van deelneming en gebed.

Uitg. B. Vanderzwalmen




