Gij die mijn dood betreurt
en deze regels ziet,
vergeet toch mijne ziel

in uw gebeden niet. G. Gezelle
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Wie 's morgens opstaat heeft niet de loop van de dag
in handen, wel de zin ervan! Het leven is als de zon, het
beschrijft een hele boog. Op een welbepaalde dag be-
gint het leven te dalen, maar dat die dag voor heden
was, daar had hij heus niet aan gedacht! Zijn geboorte-
dag is de dag van zijn uitvaart! In alle stilte zonder pijn
of smart heeft hij ons plots verlaten. In onze herinnering
zal hij blijven leven. Zijn woorden en werken zullen wij
nooit vergeten. Al heeft hij ons verlaten, vergeten
kunnen wij hem niet.

Ons samenzijn in gebed wil nu een uiting zijn van
onze dankbaarheid jegens hem: voor zijn eenvoudige
inzet en oprechtheid. «Wie zich aan Mij vastklampt, hem
zal ik redden; Ik maak hem groot, omdat hij mijn naam
belijdt. Roept hij in angst en nood, ik antwoord. Ik maak
hem vrij en bekleed hem met heerlijkheid. Leven zal hij,

tot in lengte van dagen; hij zal mijn redding aanschou-
wen», Ps. 91

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden,
ik dank u allen zeer oprecht voor alles wat U voor mij
gedaan hebt. Dit was mij zeer aangenaam. Blijft mekaar
zo verder steunen in het leven. Vergeet mij echter nooit
in uwe gebeden.

Heer, Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Heer en Mevrouw André VANDENABEELE-DEVOS,
kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Roger SPILEERS-DEVOS,
kinderen en kleinkind,

De families DEVOS-DECUBBER en ROOS-
THIENPONT,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.
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