Ten paradijze geleiden U de engelen...

T

In de vrede van Christus ruste
voor eeuwig
DE HEER

Hilaire DE VULDER

weduwnaar van Mevrouw
Gabrielle PESSEMIER

Geboren te Voorde op 27 maart 1931 en god-

vruchtig overleden te Zottegem in de Sint-

Elisabethkliniek, gesterkt door de H.H. Sakra-

menten der zieken en de Pauselijke zegen
op zondag 9 november 1980.

In de fleur van zijn leven werd Hilaire door
een verraderlijke ziekte aangetast die hem op
korte tijd naar het graf zou voeren. Des te
pijnlijker voelen wij het aan omdat zijn vrouw
slechts zeven maanden geleden hem in de
dood is voorgegaan. Moedig van karakter,
bijtijds een beetje opstandig vanwege de vele
kwellingen die hij moest onderstaan, bleef
hij toch zich krampachtig vasthouden aan het
leven. Het leven, dat als een geschenk van
God ons is gegeven, als een uiting van zijn
scheppende liefde. Het leven met een taak
hier op aarde : meebouwen aan het geluk van
een gezin, van naastbestaanden, van vrien-
den, van zovele mensen. Het leven : getuigen
worden van een liefde die blijvend is, hier
op aarde soms zo kortstondig, maar groeiend
naar Gods eeuwige liefde.

Door dit veel te vroege heengaan zien wij

ook klaarder in wat een mens hier op aarde
maar betekent, hoe weinig wij kunnen roemen
op de dag van morgen.
Gij allen die mij dierbaar waart, kinderen en
kleinkind Saskia, schoonvader, vrienden en
kennissen, goede buren, voor mij is nu het
echte lsven aangebroken waarvan de dichter
zegt :

Met U zijn er geen verten meer

en alles is voorbij.

Des levens aanvang glinstert weer,

geen gisteren en geen morgen weer,

geen tijd meer en geen uren,

geen grenzen en geen muren :

en alle angst voorbij...
Blijft mijn aandenken in uw hart bewaren.

Heer, help ons opnieuw geloven dat vader
naast moeder nu leeft in Uw nabijheid.

Namis : maandag 24 november te 19.30 u.

Marc en Jeanine DE VULDER - GOOSSENS
en dochtertje Saskia,

Jean-Marie en Magda

DE VULDER - DE SCHAMPHELEER,

Anita DE VULDER,

Paul PESSEMIER,

De families DE VULDER, PESSEMIER, PETIT

en BOGAERT,
danken oprecht voor Uw meeleven en
gebed.
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