Mijn kinderen, ik heb u al

wat- 'k geven kon gegeven :

miin werkzaamheid, bii dao en nacht

mijn liefde en ook mijn leven. (G.G)

Dankbare herinnering aan leven en sterven van
MEVROUW

MARIE - JULIENNE
DE VUYST

weduwe van de heer Omer VAN DER FRAENEN

Biddend lid van het Marialegioen

Geboren te Zottegem op 30 augustus 1902 en
thuis godvruchtig overleden op 21 februari 1989,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

De families DE VUYST, VAN DER FRAENEN,
RICHEZ en VAN GANSBEKE,
danken U voor de blijken van deelneming in

hun rouw,

Liefste Moeder,

Je hart borrelde over van liefde en bezorgd-
heid voor je man, je talrijke kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen.

Je grote familie, je vrienden en allen die je
van nabij hebben gekend mochten van jou
steeds echte vriendschap, hulp en medeleven
ondervinden.

Jezelf beklagen deed je nooit, je kwalen en
zorgen hield je zorgvuldig voor ons verborgen.
Je bezat een sterk karakter, alles wat je voor
ons in je lange levensloop hebt gedaan is
met geen pen te beschrijven, maar in ons hart
staat het diep ingeprent.

Op jou konden we altijd rekenen. «Jij was
altijd thuis voor ons»! Steeds werden we met
open armen en een gulle lach ontvangen. Jij
zorgde ervoor dat we getroost en opgelucht
weer verder konden.

Voor die ontbaatzuchtige liefde en opoffering
zeggen we je dank.

Moederlief het doet ons piin je trouwe levens-
lustige ogen voor altijd gesloten te zien maar
we weten dat je van hier boven over ons zult
blijven waken.

Ergens stemt het ons toch gelukkig uit uw
dankbare glimlach begrepen te hebben dat je
blij was je laatste levensdagen in je eigen
vertrouwde huiselijke sfeer te hebben mogen
beeindigen omringd door de liefdevolle zor-
gen van uw kinderen.

Moeder in onze herinnering blijf je altijd ver-
der leven, want een vrouw zoals jij die uw
ganse leven in dienst stond van een ander
eindigt niet met de dood want het is gewor-
teld in wat eeuwig is.

Vaarwel, lieve moeder, en rust in vrede.

DRMUK BAZAR ST-JOZEF ZIOTTEGEM




