Met voor- en bijnaam was hij gekend,
want aan alle mensen was hij gewend.
Uit dank aan hen die hem genegen waren,
zullen wij zijn aandenken steeds bewaren.
D.H.A.

Almachtige God,
Liefdevol aandenken behoed ons
dat wij niet enkel aan onszelf denken.

aan de Heer Naar Jezus' voorbeeld

die dezijnen liefhad tot in de dood
URBAIN DE WINNE moeten wij zorgen voor elkaar.
weduwnaar van Mevrouw Laat vader
Zulma DE VUYST niet voor goed gestorven zijn
maar leven in ons,
geboren te Elene op 21 juli 1909 en godvruchtig laat het goede van zijn leven
overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem gaan van hand tot hand

op 31 mei 1992. van hart tot hart.

e Dan nemen wij nu afscheid van vader
in bezorgdheid en liefde voor elkaar,
Jeannine De Winne, dan zal het woord van de Heer
Albert en Nelly Coppens-De Winne, ons samen brengen tot steun en troost,
Didier Coppens en verloofde, tot voedsel onderweg,
Alain Coppens en verloofde, tot kracht voor eeuwig leven.

De families De Winne, De Vuyst, Claus,
Van De Weghe en Broeckaert,

danken U
voor uw christelijk medeleven en uw gebed.

Druk Magerman - Begr. Crem. Wim Gabriéls




