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Bid voor de Ziel

van

AMANDINE DE WOLF

echtgenote van

VICTOR VAN DER BRUGGEN

geboren te Zegelsem den 21 Juni 1884, en schielijk
overleden te Opbrakel den 26 April 1952.
Gezalfd met de H. Olie.

—~D-idre—

Zalig zijn zij die in den Heer sterven,
voortaan zullen zij rusten vanhun arbeid
want hun goede werken volgen hea.

(Boek der Openbaringen)

Alles is ijdelheid, behalve God te ken-
nen en Hem alleen te dienen.

O dood, hoewel leert gij ons wat we op
de wereld zijn. Allen verblijven wij op deze
wereld, de ene wat langer dan de andere.
Dan gehee! onverwachts komt de dood on-
medogenloos en stelt soms plots een einde
aan ons aards bestaan. Gelukkig dan de
mens, die wel geleefd heeft, want de dood
komt dan wel onvoorzien maar nietonvoor-
bereid. Haar afsterven doet U wenen, doch
troost U in den Heer—zij is tot een beter
leven overgegaan—Gods Heilige Wil ge-
schiede.

Geen menselijke woorden, maar alleen
ons christelijk g=loof kan de diepe wonden
helen, die 't plotselijk heengaan van een

goede echtgenote en moeder geslagen heeft
in ‘thart van allen die haar zo duurbaar
waren.

Te midden onze smart richten wij ons
tot U, O God, en bidden met betrouwen en
gelaten onderwerping: laat ons haar die
oos hier zo spoedig en onverwacht Werd
ontrukteens bij Uin den hemel voor eeuwig
wedervinden

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen
onverwacht en al te vroeg komt de dood
ons van elkander scheiden. Troost Uik heb
dit leven met het eeuwige verwisseld. Bidt
voor mij opdat de Heer mijn ziel genadig
weze en ook gij. mijn duurbare bloedver-
wanten, familie en vrienden, vergeet mij niet
in uw gebeden.

Heer Jezus, geefhaar ziel de eeuwige rust.

1.

De Familien VAN DERBRUGGEN en
DE WOLF;

Betuigen U hun dank om uw gebeden
en uw oprechte deelneming bij het onver-
wachte afsterven en de begrafenis van hun
geliefde echtgenote en moeder.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt,
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