DANKBARE HERINNERING AAN

Martha DE ZITTER
echtgenote van Robert DE TURCK,

geboren te Zegelsem op 10 juni 1921 en
overleden te St.-Kornelis-Horebeke

op 30 juni 1985,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Wees niet bedroefd wanneer het ‘uur zal slaan
waarop de zeis des doods mij, ongemeld,
uit 's levens wei gelijk een grashalm velt
en 'k plotseling van u ben heengegaan.

Als dan een traan soms naar de wimpers welt,
laat er uw lichte lach doorhenen gaan,

en veeg de droefheid uit uw oog vandaan,

en de herinnering als zij u kwelt.

Ik heb u veel te lief gehad op aard,

om door mijn dood uw lichtheid te verdonkren,
en laat uw lieve ogen flonkren

als toen gij nog het diepst gelukkig waart,
opdat 'k, wanneer 'k u mogelijk bespied,

u nimmer zie verduisterd door verdriet.

bertus aafjes

Lieve moeder, het =zal tijd vragen om uw af-
scheid te verwerken, maar de herinnering aan
een dierbare echtgenote en een goede moeder
met een groot en edelmoedig hart zal ons bij-
blijven.

Lieve moeder, je hebt ons veel warmte gege-
ven, bij jou was het goed te vertoeven, je
was het geloof, de hoop en de liefde voor ons.
Graag hadden wij, je man, je kinderen en je
kleinkinderen, nog lang, je willen omringen
met onze liefste zorgen, toch hebben wij zo
vroeg afscheid moeten nemen.

Uw gelovige wilskracht en onuitputtelijke le-
venswil zal ons steeds een voorbeeld zijn.
Wij treuren om je heengaan, maar we zijn
dankbaar om wat je was. Rust in vrede.

Robert De Turck,
Marc en Anny De Turck-Viville en kinders,
Walter en Marie-Hélene Ghezels-De Turck
en kind,
Jozef en Annie De Turck-Rasschaert en
kinders,
Patrick en Martine Bauters-De Turck,
De families De Zitter, De Vos, De Turck en
Martens,
danken voor uw blijk van genegenheid tijdens
haar ziekte en voor uw medeleven en gebed
in deze dagen van rouw.

Begr. Piteraerents, Tenbosse, Brakel
Dr. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




