GOD IS LIEFDE.
1 Joh. 4,8

En wij geloven
dat voor

ZUSTER AUGUSTA

Leona D’Haese

overleden te Maarkedal
op 31 maart 1993

hét Paasfeest reeds voor goed
begonnen is:
het eeuwig Hooglied van de Liefde.

Zuster Augusta werd geboren

te Zegelsem op 3 januari 1902.

Zij deed professie als Zuster van Maria
te Nederbrakel op 23 april 1925.

Wil haar, samen met ons,
dankend en biddend gedenken.

God,

omdat Zuster Augusta
heel en al
Zuster van Maria
mocht zijn...
zoals zijzelf het verwoordde:
«in dienende liefde,
met taai geduld,
vol nederig vertrouwen,
moedig op weg...»,
DANKEN EN PRIJZEN WIJ U, HEER.

Omdat zij

een apostolisch-bewogen,

biddende en dankende zuster was,
wereldwijd verbonden

en vol attentie voor elk-ander,
DANKEN EN PRIJZEN WIJ U, HEER.

Omdat zij de Heer Jezus

onverdeeld gevolgd is

en het geheim van haar roeping doorleefde
op een weg van ontlediging

die tot vervulling leidde,

DANKEN EN PRIJZEN WIJ U, HEER.

Omdat zij eenvoudig,

waar en met verwondering

zo onbevangen in het leven stond

en woorden sprak

vol diepte en rotsvast vertrouwen in U,
DANKEN EN PRIJZEN WIJ U, HEER.

Omdat zij vrede en genegenheid uitstraalde
voor vele kinderen en jonge mensen

in Cor Mariae

en overal waar zij gezonden werd,
DANKEN EN PRIJZEN WIJ U, HEER.




Omdat zij een zo zorgend hart bewaarde
in warme vriendschap voor haar familie,
haar oud-leerlingen en allen

die zij ontmoeten mocht,

DANKEN EN PRIJZEN WIJ U, HEER.

Omdat zij, doorheen lijden en beproeving,
kwam tot die gratuite zelfgave

en rustig-blijmoedig

altijd tevreden bleef,

DANKEN EN PRIJZEN WIJ U, HEER.

Omdat zij ook

tijdens haar ziek-zijn en sterven
omgeven was door lieve medezusters
en verplegenden

en om alle hartelijk nabij-zijn

en meeleven van haar familie,
DANKEN EN PRIJZEN WIJ U, HEER.
Omdat zij het nu uitzingen mag

en tenvolle ’zien’ en "horen’:

«Jezus is een licht voor onze ogen!

Hij is een feest voor ons hart!»
DANKEN EN PRIJZEN WIJ U, HEER.

Samen met Zuster Augusta
DANKEN wij van harte
allen die haar liefhebben
en haar biddend gedenken,

E.H. A. Schatteman, alg. directeur,
de Zusters van Maria in Belgié en Zaire,
de Familie D’Haese - Roman.

Begrafenissen D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
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