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Bid voor de zielerust van
DE HEER
André D’HERDE
echtgenoot van mevrouw
Marie-Hélene DE PRIL

Lid van de Vrijwillige Brandweer Zottegem.
Vereremerkt met de Burgelijke Medaille 1e klas
en de Zilveren Medaille in de Leopold Il Orde.

geboren te Zottegem op 4 september 1934 en
godvruchtig overleden te Erwetegem in huiselijke
kring op 4 januari 1991,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Marie-Héléne DE PRIL,

Ferdy en Linda D'HERDE-VAN CROMBRUGGHE
en kinderen Jochen en Kim,

Geert D'HERDE.

De families : D'HERDE, DE PRIL,
DE STERCK en COOPMAN

DANKEN U oprecht voor uw kristelijke

deelneming en uw vroom gebed.

Het was een lange, maar vooral harde strijd,
die hij moedig gestreden heeft, trouw aan zijn
gezin, zijn geloof, aan de kameraadschap.

Machteloos en niet begrijpend staan we tegen-
over het lijden en de dood van André.

Als echtgenoot heeft hij in stilte bemind, als
vader en grootvader was hij bezorgd en zorgzaam,
als kameraad en vriend was hij écht. Je kon steeds
op André rekenen. Vierendertig jaar lang was hij
brandweerman, steeds klaar om daar te he!pen waar
er nood was.

"In eenvoud trouw ,, kon zijn leuze geweest
zijn. Voor hem geen pronkerig beloonde helden-
daden, geen onvergankelijke roem, maar stille een-
voud, warme vriendschap, diepe genegenheid en
oprechte kameraadschap.

André, na een lang en hard gevecht met jouw
ziekte, ben je nu teruggekeerd naar een plaats
waar geen pijn meer is, waar geen lijden en droe-
fenis meer zijn.

We weten vast dat jij vanuit het Vaderhuis naar
ons zal glimlachen, dankbaar, omdat je tot jouw
laatste levensuur omringd was door allen die
steeds van jou hebben gehouden.
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