1.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Clementine D’HOKER

geboren te Erwetegem de 14 december
1896 en godvruchtig overleden te

Zottegem, de 8 maart 1971, _|_

gesterkt door het H. Sakrament der
zieken en de pauselijke zegen.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

De heer Pierre D’HOKER, haar zoon

"Ik ben het Licht der wereld; wie in mij De families : D’HOKER en

gelooft wandelt niet in de duisternis, maar
HAEGEMAN

zal het Licht van het Leven bezitten.”
zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken

(Evangelie volgens St. Jan.)
van innige deelneming en DANKEN U.




