Zoals de steen van de vrucht breken moet opdat
haar hart in de zon moge staan, zo is de pijn het
breken van de schaal die je inzicht omsluit.
K. Gibran.
t

Dankbaar aandenken aan Mevrouw

Paula DHONDT

echtgenote van de Heer Gilbert MERCHIE

geboren te Ooike op 16 oktober 1912 en thuis
godvruchtig overleden op 8 oktober 1997,
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis»

Lid van de K.B.G. Nukerke.

Moeder is heengegaan na jaren van pijn en ver-
driet. Pijn door een lichaam dat verzwakt, verdriet
om het te vroege heengaan van haar dochter. Maar
ook gesterkt door haar geloof in God en gesteund
door de zorgende nabijheid van vader.

"Je bent niet dood.

De Heer heeft je geroepen

om bij Hem te wonen in zijn glanzend huis ;
je hoeft geen vrede en rust meer te zoeken,
je hebt ze nu want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood, je mag voor eeuwig leven.

Je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en verdriet.
God zal je geven een onbegrensd geluk
in onbegrensde tijd.
Je bent niet dood, maar ach,
we zullen je missen
zoals een mens de meest geliefde mist.
De jaren van geluk
zijn nooit meer uit te wissen,
en ik geloof :
God heetft zich niet vergist ! ”
(N. Benschop)

Gilbert MERCHIE, haar echtgenoot;

Nicole MERCHIE(),

Eddy en Heidi MERCHIE-SCHALLER, haar kinderen;
Wendy RAEVENS, haar kleindochter;

De families DHONDT-BALCAEN en
MERCHIE-VAN MOORLEGHEM,

danken U oprecht voor de blijken van medeleven.

Namis in de parochiekerk te Nukerke op zaterdag
8 november 1997 om 17.30 uur.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.







