Wij GELOVEN dat
ZUSTER MARIE-PIERRE DIERICK

op 3 juli 1974
in het eeuwig LIEFDE-leven van God werd opgenomen.

Zij werd geboren te Lemberge op 16 februari 1913,
gedoopt op 18 februari 1913,

gevormd op 8 oktober 1924

en geprofest als zuster van Maria te Nederbrakel
op 19 september 1938.

Wil haar samen met ons, biddend gedenken in liefde en
dankbaarheid.

God,
omdat zij heel en al naar Uw licht was gewend,
omdat zij Uw wil meedroeg als een hunkering in alle
liefhebben, begrijpen en helpen,

LOVEN EN PRIJZEN WIJ U !
Omdat zij weggeofferd van zichzelf het hart verspilde
aan Uw hoge wens,
omdat Gij alles van haar mocht vragen,

LOVEN EN PRIJZEN WIJ U !
Omdat zij voor ons en voor velen een genade was van
eenvoud, toewijding en bescheidenheid,
omdat zij in zich, heel onbevangen, Uw geheimenis droeg
” te worden als een kind 7,
omdat zij zo resteloos kon liefhebben,

LOVEN EN PRIJZEN WIJ U !

Omdat zij haar ziek-zijn in innige overgave mochtbeleven,
omdat zij, ook in zware dagen van pijn en worstelen, de
vreugde mocht kennen haar familie, de priesters en vele
vrienden steunend aanwezig te weten,

LOVEN EN PRIJZEN WIJ U !

Omdat zij voor ons zo’n ingoede medezuster was,

omdat wij haar mochten omringen met onze genegenheid
en liefde,

omdat wij mochten getuige zijn van haar levensmoed,
haar trouw en haar innige overgave aan U,

LOVEN EN PRIJZEN WIJ U !

Omdat zij nu mag verzadigd zijn van Uw eeuwige heer-
lijkheid en vreugde,
omdat zij nu met en voor ons bidt,
omdat zij U velen in herinnering zal brengen :
haar medezusters,
haar familie,
de priesters,
haar vele vrienden en oud-leerlingen,
de mensen van St.-Pieters-Buiten,

LOVEN EN PRIJZEN WIJ U !

En samen met zuster Marie-Pierre DANKEN wij van
harte allen die haar liefhebben en biddend gedenken,

de Algemene Directeur en de zusters van Maria,

de Familie Dierick - Backaert,
de Parochiepriesters van St.-Pieters-Buiten te Gent.




