VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN
aan de Heer

Henri DOCCLO
weduwnaar van Mevrouw
Maria, Magdalena DE RIDDER,
geboren te Everbeek op 24 augustus 1906 en
godvruchtig overleden te Ronse
op 31 maart 1977.

Er komt een dag dat gij ons moet verla-
ten, wij weten het; maar 't is te vroeg,
beste vader, veel te vroeg..., vooral na moe-
ders heengaan over enkele maanden.

Wij voelen ons eenzaam, maar moedig en
gelaten. Hier eindigt het leven van een
naarstige vader, vol toewijding aan de zij-
nen ; een eenvoudig maar trouw en offervaar-
dig leven.

Vanaf zijn kinderjaren heeft hij de te vol-
gen weg getoond, deze, vooral, van het harde
wroeten. Zoals elke goede man en vader wa-
ren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
zijn trots en zijn fierheid. Hij was gelukkig
als hij zag dat ze zijn voorbeeld volgden.

Gij allen die van mij gehouden hebt, blijft
mij gedenken.

De families DOCCLO, VANDENBORRE,
DE RIDDER, GAUQUIER,
zeer gevoelig voor uw blijken van deel-
neming in hun rouw, danken U van harte.

PIEUX SOUVENIR A LA MEMOIRE DE
Monsieur

Henri DOCCLO
veuf de Dame
Maria, Magdalena DE RIDDER,
né a Everbeek le 24 ao(t 1906 et décédé
pieusement a Renaix le 31 mars 1977.

Il vient un jour ou il faut se quitter, nous
le savons; mais c'est trop tot, cher pére,
beaucoup trop tot..., aprés que notre chére
maman nous a quittés il y a que!ques mois
a peine.

Nous restons seuls et tristes, mais nous
sommes courageux et résignés.

Ainsi se termine la vie d'un pére besog-
neux et dévoué aux siens; une vie simple,
mais fidele et pleine de sacrifices. Depuis
sa jeune enfance, il a montré le chemin a
suivre, celui, surtout, du dur labeur.
Comme mari et pére de famille, il était
fier de son épouse, de ses enfants et petits-
enfants. |l était heureux quand il voyait qu’
ils suivaient la route qu’'il tracait, |'exemple
qu'il donnait.

Vous qui m’'avez aimé, ayez une pensée
pour moi.

Les familles DOCCLO, VANDENBORRE,
DE RIDDER, GAUQUIER,

REMERCIENT.




