Het leven is geen vrede alhier

Geen wapenstilstand vragen

Het leven is de krijgsbanier

Tot in Gods handen dragen. G. Gezelle.
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Op 16 maart 1961, in het hospitaal
te Inongo (Kongo) riep de Heer tot Zich, na een
smartelijk ongeval,

DOCLO Marcel - Remi

echtgenoot van Mevrouw
IRMA PANNEKOEK,
geboren te Opbrakel de 5 januari 1934.
Hij werd voorzien van de HH. Sakramenten.

Hij was een goed kristen en een dappere Belg en
vooral een plichtbewuste huisvader. Steeds trachtte
hij goed te doen, daarom hield iedereen van hem
en treft ons zijn verlies zo zwaar.

Al scheidden werelden ons, onze harten bleven
samen en zullen eeuwig verenigd blijven.

Mijn lieve echtgenote, we droegen samen lief en
leed, we hadden zo'n mooi gelukkig gezin, alles
hadden we nog van het leven te verwachten. Wees
niet troosteloos ! Het zware kruis dat God u op-
legt, draag het met onderwerping aan zijn H. Wil.
Onze lieve kinderkens, mijn trots, zullen u een
troost zijn en een zoet aandenken aan een te kort
bestaand geluk. Voed ze op in eer en deugd zoals
we het samen zouden gedaan hebben. Vake waakt
over u allen hierboven. Betrouw op God, Hij ver-
laat de zijnen niet. Eens zien we elkaar terug.

Beste ouders, broers, zuster, familie, vrienden en
kennissen, hebt dank voor alles wat U voor mij
deed ! Weest nu moedig zoals ik u steeds het voor-
beeld gaf. Tot weerziens in de hemel.

O Maria, troosteres der bedrukten, bid voor ons
allen.

De families DOCLO, PANNEKOEKE, PIETERARENS
en VERMANG,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Commere, St.-Martens-Lierde




