Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefd’ en leven
moeder zijn is alles derven
alles, en tevreden sterven.
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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Bertha DONKERWOLKE
echtgenote van de Heer Lucien HUBO,

geboren te Schorisse op 22 maart 1917
en godvruchtig overleden in het ziekenhuis
van de Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 7 oktober 1990,

gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Nu wij onze geliefde moeder rouwend maar
gelovig begeleiden’ naar haar laatste rust-
plaats, komen wij God met hoopvolle ge-
zangen en gebeden van de kerk smeken voor
haar zielerust in de vrede van hierboven.
Wij hebben haar gekend als een gelovig en
zeer werkzame vrouw. Zij heeft geen tijd
verloren en geen moeite gespaard om haar
echtgenoot en haar lieve kinderen gelukkig
te maken.

Dit beeld van deze goede moedige vrouw en
trouwe echtgenote en moeder zal ons steeds
bijblijven, en de gedachtenis aan haar zal
ons steeds in ere gehouden worden,

Zij is ons heden voorgegaan, ons een voor-
beeld nalatend, hoe wij ons elke dag voor
elkaar moeten inzetten. Wij zijn God dank-
baar een goede moeder gehad te hebben. Wij
bidden zoals de Heilige man Job: « God
gaf ze ons, God nam ze terug op, Gods naam
weze gezegend ».

« Aan uw gelovigen, Heer, wordt het leven
niet ontnomen maar veranderd, en terwijl het
huis van dit aardse leven ineenstort, wordt
hen in de hemel een eeuwige woning bereid ».
Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, te vroeg heb ik U allen verlaten. 1k
dank U allen voor uw goedheid en uw ge-
negenheid. Wij waren samen gelukkig. BIijft
onder mekaar die band van de liefde bewa-
ren.

Denk nog dikwijls aan mij in uw gebeden
en bid ook voor mekaar.

God zegene en beware U.

H. Maria, troosteres der bedroefden, bid
voor ons.

de families

DONKERWOLKE, ROOS,
HUBO, VAN NIEUWENHOVE,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Namis : zaterdag 10 november 1990 om 8.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




