Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het
geschied.

T

Heer, geef rust en vrede aan de ziel van

DE HEER

JOZEF DUBOIS

echtgenoot van mevrouw

Josiane MEULENEIRE

geboren te Meerbeke de 2 december 1930, en plotse-
ling overleden te Erwetegem de 11 augustus 1971.
Gesterkt door de H. Sakramenten en de Pauselijke
Zegen in extremis.

Lid van de K. W.B.

Weest waakzaam,

want ge weet niet wanneer de Heer des huizes komt
‘s avonds laat, of midden in de nacht

bij het hanegekraai of s morgens vroeg.

Als Hij onverwachts komt, laat Hij U dan niet
slapend vinden,

weest waakzaam.

.I.

Mevrouw Jozef DUBOIS, geboren
Josiane MEULENEIRE, zijn echtgenote
Mejuffer Marie-Paule DUBOIS,  zijn dochter

De families : DUBOIS en
MEULENEIRE

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken

van innige deelneming en DANKEN U.

Drukk. W. Leenaert - Erwetegem




