Dankbaar aandenken aan

1.

Mevrouw

Elza DUJARDIN

weduwe van de Heer Walter CARIJN

geboren te Welden op 29 november 1923
en overleden te Oudenaarde
op 21 augustus 2006, gesterkt
door de ziekenzalving.

Haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen danken u
van harte voor uw steun en
uw woorden van froost.

De namis wordt opgedragen op
zondag 24 september 2006 om 9 uur
in de parochiekerk te Welden.

Uitvaartzerg D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.

Een eenvoudige goede vrouw heeft afscheid genomen
in een gezegende ouderdom. Een leven waarover de
milde en diepe schoonheid ligt van sfipt volbrachte
plicht. Alles heeft zij gegeven voor het geluk van haar
overleden man Waller, haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen die zj allemaal in haar beminnelijke
hart droeg. Zjj stond alfid klaar om hen te helpen want
haar geliefden waren haar heilig.

Elza was een eerlijke en zachte vrouw die alfiid tevreden
en gemakkelijk was in de omgang miet buren en de
mensen. Zj had ook een grote interesse in het sport-
gebeuren en volgde ook de actudliteit. Haar diertjes
verzorgde 7ij met veel liefde. Elza hield sterk aan haar
uitstapjes en in mei van dit jaar is zij voor de derde keer
naar Lourdes geweest.

Zij heeft difid mogen genieten van een goede gezond-
heid en had een groot doorzettingsvermogen. Echter,
toen haar man overleed in maart 2004, met wie 7ij 59 jaar
gelukkig gehuwd was, knakte er iefs in haar leven. De
eenzaamheid en het gemis begonnen door te wegen.
Vanaf juni dit jaar begon zij meer te sukkelen met haar
gezondheid en verschillende opnames in het ziekenhuis
werden noodzakelik. Een aantal weken terug werd Zj
thuis gefroffen door een trombose. Zonder afscheid te
kunnen nemen van haar geliefden is Zj stil en vreedzaam
van ons heengegaan.

"Beste kinderen, klein-, achterkleinkinderen en familie,
bedankt voor dlles wat julie voor mij gedaan hebben.
Draag zorg voor elkaar en van hierboven blijf ik voor jullie
zorgen. Dank voor jullie goedheid."

Heer, neem Elza op in Uw liefde en dat zij bij U en haar
man Walter het geluk mag vinden zonder einde.
O.-L.-Vrouw van Lourdes, bid voor haar.




