De mens en weet vandage niet
wat morgen hem zal bringen.
Noch hoe, noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen.
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Adrienne D'HOLIESLAGER,
Jean-Marie en Rita DUPONT-DUJARDIIN en kinderen,

De families DUPONT - VAELEPIIN -
D'HOLIESLAGER en MERCHIERS,

danken u voor uw gebed en medeleven.

Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde

Wie 's morgens opstaat, heeft niet de loop van de dag
in handen, wel de zin ervan!

Het leven is als de zon, het beschrijft een hele boog. Op
een bepaalde dag begint het leven te dalen, maar dat
die dag voor heden was, daar had niemand aan gedacht!
Een onschuldig ongeval... met een droevig einde. Wie
kon zoiets voorspellen?

Het leven van de mens is gevuld met goede en kwade
dagen. Zo heeft het Gods wijsheid geschikt; opdat wij
ons toch gestadig zouden herinneren, dat wij niet ge-
maakt en bestemd zijn om hier op deze wereld te blij-
ven, maar om eens onze Schepper en Verlosser te
aanschouwen in de eeuwige Zaligheid.

Michel was vergroeid met zijn bedrijf. Als houthande-
laar wist hij dit bedrijf, samen met zijn zoon, uit te brei-
den, waarvan hij de latere vruchten niet meer kan zien.
Wij zijn toch God dankbaar voor dit leven, voor alles
wat hij voor ons gedaan en betekend heeft. Zijn ge-
dachtenis zal ons steeds in het geheugen blijven.

O Heer, Gij hebt hem gegeven tot ons geluk, Gij vraagt
hem ons terug; wij geven hem U weder zonder tegen-
spreken met een hart overstelpt van droefheid. Uw
Heilige Wil geschiede.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
vrienden, mijn taak is volbracht. Ik dank u allen voor
de goede samenwerking en voor de steun. Het leven
gaat voor u allen verder. Blijft onder mekaar de band
van de liefde bewaren en blijft mekaar steunen.

Heer, geef hem de eeuwige rust!

De namis wordt opgedragen in de parochiale kerk van
Maarkedal-Schorisse op zaterdag 27 januari 1996 om 19 u.




