Tot weerziens !
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BID OM VREDE VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

REMI DUPONT
GEBOREN EULALIE ROBERT

geboren te Schorisse op 3 september 1886 en in de Heer
ontslapen te Ronse op 2 december 1971.

Alles in dat schoon en lang leven was getekend door
dat éne : haar rotsvast en diep geloof. En wij danken God
om zijn gave, die van deze vrouw zo een schoon mens
heeft gemaakt : goed, begrijpend, verdraagzaam, geheel
gegeven aan de plicht van elke dag, ja van elk ogen-
bhi; een biddend mens, die eucharistisch leefde, en die
in trouw en vroom gebed steeds nieuwe kracht vond om
alles te dragen zonger klagen : de dood van haar zoon-
priester, het plotse heengaan van haar teergeliefde echt-
genoot, de lange ziektejaren.

Heer, Gij weet best hoe onzeglijk-veel wij aan moeder
en grootmoeder hadden, en hoe dierbaar zij ons was.
Thans moeten wij haar missen. Maar bij dat verlies
schenkt Gij ons nieuwe gaven : de blijde herinnering aan
haar vertrouwen en geloof, die wij nu meer dan ooit in
6ns leven willen voortzetten; het beeld ook van haar
vriendelijke glimlach, die ons zal blijven aanmoedigen
en steunen ; maar bovenal de zekerheid dat Gij haar nu
in Uw eeuwig geluk zult opnemen.

Dierbaren, mijn weg op aarde is ten einde; nu komt
de pijnlijke maar voorbijgaande scheiding. U zeg ik
hartelijk dank voor alles. Beste kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden, bidt samen met mijn neef-priester,
opdat wij later allen het blijde weerzien eeuwig mogen
vieren bij de Vader.

Michel en Gaby DUPONT-DE SMAELE en kinderen,
André en Maria CRUYPENINCK-DUPONT en kinderen,

en familie,

DANKEN U voor uw sympathie en gebed.

de bleeckere




