AANDENKEN AAN

de Heer Remi DUPONTCHEEL

weduwnaar van

Mevrouw Leontine BAEKE

Rustend Schoolhoofd van de Gemeenteschool
te Welden,
Oud - Strijder,
geboren te Bevere - Oudenaarde op 24 augustus
1911, en overleden te Oudenaarde op 28
december 1985, gesterkt door het Sakrament
van de zieken.

Binnen de tijdspanne van een kleine halve
eeuw, vormde « de meester », met vaste hand
en rijke kunde, drie generaties van weldense
leerlingen, die allen hem dankbaar zijn geble-
ven.

Geboren pedagoog, geloofde hij in zijn opvoe-
dende taak, zoals in het leven dat hij als vrij-
gevochten man, met veel humor, met levens-
lust, doch ook met eerbied voor de echte on-
vervaiste waarden heeft doorlopen.

Man van het volk, steeds midden in het
volk, stond hij permanent en totaal belangloos
ten dienste van de ontelbaren die op zijn rijk
talent beroep deden.

Voor zijn dochter en schoonzoon, voor Peter
en Anneke, die hij zozeer lief had, voor zijn
familie, voor allen die hem hebben gekend, zal
hij steeds blijven de liefdevolle, genereuze
vader, de vertroetelende bon - pa, de raadgever
en gids, de soms strenge maar zo' sympathieke

.. « meester ».

Dr. Juris en Mevrouw Stefaan PLATTEAU -
DUPONTCHEEL, zijn kinderen ;

De Heer Peter PLATTEAU,
Mejuffrouw Ann PLATTEAU,
zijn kleinkinderen ;

De families DUPONTCHEEL, EECKHOUT,
BAEKE en VAN MAELSAEKE,

danken voor Uw blijken van sympathie.

" Ename - Drukk. Vander Stuyft




