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A LA PIEUSE MEMOIRE DE MADAME

Suzanne DUQUESNE
veuve de Monsieur Albert DEBUYSSCHER

née a Renaix le 8 mars 1906
et y décédée inopinément le 7 juillet 1997.

Exigeante pour elle-méme, indulgente pour les
autres, elle aimait ses enfants, et appréciait la
visite d'une amie, d'une voisine.

Sa porte était largement ouverte pour tout son
petit monde.

Hélas ! Sa porte restera fermée a tout jamais.

Que tous qui sont présents a I'heure de 'adieu,
sachent que son souvenir restera au-dela de la
mort gravé dans nos mémoires.

Que ceux et celles qui I'ont connue et aimée lui
accordent une attention émue et gardent d'elle
une inoubliable pensée.

Nous qui I'aimions tendrement.
Sa famille.

Veeleisend voor haarzelf, toegeeflijk voor
anderen, had ze dolgraag haar kinderen, en
verwachtte ongeduldig het bezoek van een
vriendin, van een burin, en haar deur stond wijd
open voor iedereen.

Maar heden zal haar open deur gesloten blijven
VOOr eeuwig.

Dat allen die aanwezig zijn bij het vaarwel, haar
laatste gedachtenisbeeld meenemen in hun hart,
en dat haar vriendelijk gelaat gegrifd blijve voor
altijd in onze gedachten.

Wij die haar liefhadden...
Haar familie.

Monsieur et Madame
Jacques MOREAU-DEBUYSSCHER,
ses enfants ;
haar kinderen ;

vous remercient des marques
de sympathie profonde.

danken voor de blijken van
oprecht medeleven.

Funérailles Aelvoet, Renaix







