Zalig die vrede brengen want zij zullen kin-
deren van God genoemd worden.

Tot. vroom aandenken aan de ziel van
DE HEER

OMER DUTRANOY

weduwnaar van wijlen Mevrouw
MARIE, VALERIE COESENS

geboren te Parike, op 25 november 1884 en
godvruchtig overleden in de kliniek Dr. Gof-
faerts te Zottegem, op 9 augustus 1974, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

.'..

De families DUTRANOY, COESENS, LEROY,
VAN DEN DOOREN en DE MEULE-
MEESTER,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Heer, Gij hebt mij geschapen tot Uw eer
en tot mijn geluk. Omdat Gij leeft, kon ik
leven. Gij hebt mij de gelegenheid en de
genade gegeven om in U te geloven. Ik heb
mijn vertrouwen op U gesteld en omdat Gij
oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt,
heb ik mijn best gedaan om U te beminnen.
Daarom heb ik met vreugde Uw geboden
onderhouden en heb Ik gebeden om Uw Wil
te kunnen volbrengen ook in de minder aan-
gename ogenblikken van het leven.

Niemand is op de wereld gekomen om er
te blijven - er is een tijd van komen en een
tijd van gaan... (dat weet ieder verlofganger
heel goed) en toch ontroert het ons wanneer
wij iemand van onze naastbestaanden moeten
zien g22n.

Beste kinderen, kleinkinderen, achterklein-
kinderen en familie, ik dank U voor alles
wat gij voor mij gedaan hebt. Hoe ouder de
boom wordt hoe meer hij wortelt naar de
grond waarin hij is geplant. Kon ik niet
meer bij U verblijven, dan was het en bleef
het mijn groot verlangen er te mogen rusten
in afwachting van ons aller samen opgaan
naar de plaats onzer eeuwige beloning in het
Goddelijk Vaderhuis. Mag ik daarvoor ver-
der rekenen op Uw gebeden in de Zondagmis
en bijzonder in deze zieledienst. Want gebe-
den alleen kunnen mij helpen en zullen voor
U een troost zijn, tot wij allen eens als één
grote familie zullen samenzijn bij Hem, die
aan de oorsprong staan van alle bestaan :
God. Hij lone intussen allen die voor mij
goed zijn geweest ; dat is dan ook mijn laat-
ste wens. Vaartwel !

Ten paradijze geleiden hem de engelen !




