” Wat gij aan de minsten van de mijnen hebt gedaan,

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Achiel - Maurice EECKHAUT

echtgenoot van Mevrouw

Lilian Verspeelt

hebt gij aan Mij gedaan ! ”

geboren te Leupegem op 30 juli 1918 en schielijk overle-
den te St.-Denijs-Westrem op 23 mei 1972, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen.

Hij is door het leven gegaan al goed doende, zo ge-
tuigde men van Kristus; zo kunnen ook wij getuigen
van deze dierbare overledene. Hij leefde voor de zijnen,
voor zijn echtgenote en kinderen, voor wie hij een schone
toekomst droomde, en daarvoor werkte hij dag en nacht,
tot hij er bij neerviel. Hij zocht geen werelds loon of zich
zelf, maar al zijn zorgen gingen naar de anderen, ook
buiten zijn familiekring, en bij voorkeur naar de eenvou-
digen, die hij liefhad, en de armen, die hij beminde.

Zelf heeft hij veel afgezien, en nochtans spaarde hij
zich zelf niet. Hij vroeg geen troost, hij gaf troost !

En dat alles ontsprong aan de bron van zijn oprecht
geloof en diep godsvertrouwen, aan zijn kinderlijke liefde
voor Maria, zijn hemelmoeder. Groot zal dan ook het

loon zijn van deze eenvoudige, sociale, werkzame en goe-
de man, die naar best vermogen Kristus heeft willen na-
volgen in de totale gave en inzet van al zijn rijke talenten
voor de naaste, de vrienden van God.

Liefste echtgenote en kinderen : nog veel had ik voor u
willen doen, maar mijn tijd was gekomen. Dat God u
zegene en beware en bescherme op uw levensweg. Ik bid
en zorg voor u van uit de hemel.

Beste familie en vrienden : uw genegenheid was mij
dierbaar; troost mijn gezin, dat weent om mijn heengaan,
en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevr. A. Maur. EECKHAUT-VERSPEELT

Mejuffrouw Christine EECKHAUT
Mejuffrouw Annik EECKHAUT
Mejuffrouw Veronique EECKHAUT
Jongeheer Marc EECKHAUT

en de familie

danken U oprecht voor uw
blijken van deelneming.







