'* Laat uw hart niet verontrust worden.”

f

VROOM AANDENKEN
aan Mevrouw

FLORENCE EECKHOUDT

weduwe van de Heer
MARCEL DELRUE

geboren te Strijpen op 7 december 1902 en god-

vruchtig overleden in het Rustoord «Ter Deinsbeke»

te Zottegem op 24 april 1986, gesterkt door de
H.H. Sakramenten.

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :
Jozef(+) en Alice Delrue-Van Herzeele,

Albert en Germaine Delrue-Minnaert,

Werner en Ingrid Petit-Delrue en kind Kevin,
Willy en Fillip Delrue,

Jean-Pierre en Régine Delrue-Van Winghem,
Marita, Hildegarde en Natianna Delrue,

De families Eeckhoudt, Delrue, De Buck en Gillis.

Een goede moeder ontviel ons.
Zij zal in schoonheid bij ons voortleven.

Heer,
wij danken U voor het geloof en het vertrouwen
in U, dat zij heeft uitgestraald.

Heer,
wij danken U voor de hoop, die zij altijd in U
en de mensen heeft gekoesterd.

Heer,
wij danken U voor haar edelmoedige liefde, haar
groot geduld, ook in haar pijn en lijden.

Heer,

wij danken U voor al het schone, het goede,
dat zij tastbaar heeft geschonken aan haar
geliefde kinderen, kleinkinderen en allen
die haar dierbaar waren.

Heer,
leid haar nu binnen in de eeuwige vreugde,
bij U geborgen.

Maria, hulp der kristenen, bid voor ons allen.
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