De Heer zal komen om ons te verlossen,
en dan zullen wij Zijn heerlijkheid zien.
(Naar Ex. 16,6-7)

Na een leven van overgave aan de Vader,

in beloofde trouw aan haar levensideaal, in

eenvoudige dienstbaarheid als zuster van
Maria, ging

Zuster AMANDA
(Camilla EECKHOUT)

ons voor naar de eeuwige vreugde op
27 december 1977 in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen.

Zij werd geboren te Munkzwalm
op 24 juli 1893.
Ze is geprofest als zuster van Maria
te Brakel op 23 november 1920.

Deze laatste Kerstdagen waren woordeloos
stil voor Zuster Amanda. Een lange nacht
die niets prijs gaf van zijn geheim aan wie
rondom haar ziekbed stonden. Met de zeker-
heid van Zijn trouw wisten wij dat de Heer
- voor de wachtende diep in de nacht - een
komende was, dat Hij haar kwam verlossen
uit de gebrokenheid en de totale onmacht
die haar Adventstijd tekende.

En op deze derde Kerstdag is zijn volle
heerlijkheid voor haar opgegaan. Samen met
de Heer is ze in het Vaderhuis het feest
van Zijn menslievendheid en eeuwige vrede
gaan vieren.

Zuster Amanda is stil uitgegaan, zoals ze
stil heeft geleefd. Een stille weg naar bin-
nen, naar Jezus toe. Zo werd ze een mens
naar zijn welbehagen. Zo was er vrede over

haar leven gekomen. Bij de Heer had ze
eenvoud geleerd, in het volbrengen van haar
taak en in de omgang van haar medezusters.
Bij Hem ook vond ze de kracht en schijn-
baar de vanzelfsprekendheid om te gehoor-
zamen. Voor elke zending werd zij bereid ge-
vonden : voor het onderwijs bij de kleinen,
voor de dienst van het gezag in de verschil-
lende gemeenschappen, voor het huishoudelijk
dienstbetoon tussen haar medezusters.

Wij danken U, Heer, om de gave van deze
zuster, om haar schoon voorleven : haar
mildheid en vredelievendheid, haar inzet in
dat stukje Godsrijk haar door de Kongregatie
toevertrouwd.

Bid voor ons, Zuster Amanda, om altijd
diepere trouw. Bid ook voor je familie, die
jij hier zo oprecht en eenvoudig liefhadt.

De Algemene Directeur E.H. A. Schatteman,

de algemeen Verantwoordelijke en de Zusters
van Maria,

de Families Eeckhout-Feliers,

danken voor de gebeden en de blijken
van kristelijke deelneming.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel




