Wie mag de berg van lahweh bestijgen,
wie zijn heilige stede betreden ?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
In wiens ziel geen bedrog is en die geen
valse eden zweert;
Hij zal zegen van Jahweh ontvangen
en loon van de God van zijn heil.

(Ps 23, 3-5)
+

BID VOOR DE ZIELERUST VAN MEJUFFER

GABRIELLE EECKHOUT

dochter van wijlen

LEONCE en SYLVIE CARNUWAL

geboren te Velzeke op 28 juli 1921, en in
de Heer ontslapen te Zottegem op 12 sep-
tember 1984. Gesterkt door de genade-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de K.V.L.V.

Gabriélle scheen onopvallend haar weg te
gaan, maar zij was de vaste zekerheid voor
vele mensen, die op haar een beroep konden
doen, waar ze in onberekende gelijkmoedig-
heid aan beantwoordde. Zo ook kan een
mens tot grote vruchtbare dienstvaardigheid
komen, bij familie, in allerhande omstandig-
heden, ook ten dienste van de gemeenschap.
Mensen die in hun houding een lijn hebben
gelegd van blijmoedig beantwoorden telkens
ze kunnen in de bres springen. Zo iemand
was Gabriélle. Zo is ze onvervangbaar ge-
worden, de uitkomst voor velen, soms de
enige uitkomst.

Wij weten en beseffen dat ze een leemte
achterlaat die moeilijk te vullen is, vooral

voor haar zuster Simonne met wie ze samen-
woonde, samen alle lief en leed deelde. Nu
wij haar missen, op dit pijnlijke moment,
weten wij haar waarde te schatten.
Hebben wij er ooit aan gedacht God te
danken voor zulke schone mensen ? Hebben
wij genoeg wederliefde gegeven voor zoveel
dienstbaarheid ? Wij weten dat in elk geval
God zuiver weegt, dat de Algoede alle goed
weet te bewaren.

Laten wij zelf in ons eigen hart die ge-
voelens dragen, die ongesproken dankwoor-
den, die ongesproken blijven, maar leven, en
banden weven door alle dagen en jaren heen,
van erkentelijkheid, en blijvend waarderen
omdat alle herinnering schoon is.

Als het menselijk oordeel zo mild de ge-
stalte van de overledene schetst, dan kunnen
wij gelovig weten dat de Heer haar nog
mooier ziet. Dan is door alle tranen en
droefheid heen, en midden alle radeloosheid,
omdat door haar sterven zoveel op een op-
lossing wacht, toch ook een gevoel van
dankbaarheid.

Gelovend kunnen wij op haar toepassen de
woorden van de grote Gezelle :

,,Dat zal ik voor...

o neen, niet voor uw ogen,

maar naast u, nevens u,

maar in U bloeien staan.”

De families EECKHOUT - CARNUWAL
danken U voor Uw medeleven en gebed.

Namis op dinsdag 9 oktober 1984 te 20 u.

EECKHOUT-MUNTE




