Dat zij ruste in de vrede des Heren.
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BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

ANNA ELEBAUT

echigenote van Mijnheer
Remie NOTERMAN

geboren te Eine, op 7 september 1898 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde,
op 22 augustus 1966, gesterkt door de
laatste H. Sacramenten en de Pauselijke
Zegen.
Zij was lid van de Bond van de
H. Barbara.

s

Verheerlijken wil ik de Heer ten alle
tijde; gestadig =zij Zijn lof in mijn
mond. In de Heer zal mijn ziel roemen.

(Ps 33)

Christelijk opgevoed heeft de goede
moeder gans haar leven in de dienst
van O.L, Heer gesteld. Zij heeft haar
leven miet gericht op het aards en ver-
gankelijk lewven, maar wilde leven met
O.L. Heer en voor Hem. Zo heeft leven
een hoge betekenis en een schoon doel.
Het lijden heeft haar mniet gespaard,
maar ze wilde met Jezus haar Kkruwis
dragen en dan kon ze bidden ’Uw Hei-
lige wil geschiede,, Zo plots is ze van
ons gescheiden, zonder afscheid te me-
men, maar haar vrome ziel kon de dood

niet verrassen, want altiid was ze voor-
bereid om woor de Opperste Rechter te
verschijnen, een regelmatige H. Biecht
en H. Communie waren haar grote
sterkte.

Dierbare echtgenoot, kinderen, Kklein-
kinderen en familie, ge waar: me allen
zo dierbaar, dank wvoor al ww zorgen.
Blijf Gods trouwe dienaars en ge zult
gelukkig zijn nmu op aarde en later bij
mij im de hemel.

Onbevlekt Hart van Maria bid voor mij.

Mr Remie Noterman, haar echtgenoot

Mr en Mw Guillaume Noterman-Eeck-
hout en kind

haar kKinderen en kleinkind;

De families Elebaut en De Poortere.

diep getroffen door ww blijken wvan
deelneming en ww gebeden, danken U
van harte.

Uitg. Lombaert Koster Eine




