« Gij neemt het leven niet van ons af, Heer,
Gij maakt het nienw. Dat geloven we op Uw
Woord ». (Préfatie v.d. Mis)

Dit weze U tot vroom aandenken aan

MEVROUW
Camilla ELEBAUT

weduwe van de Heer
IVO CALLENS

geboren te Eine op 7 februari 1903 en over-

leden te Oudenaarde op 29 januari 1977, na

eerst in volle overgave en met klare geest
de Ziekenzalving te hebben ontvangen.

Camillatje was een goed mens, daarom
noemden ze haar ook Camillatje. Met haar
echtgenoot stond ze erop een « Hongaartje »
blijvend aan te nemen als haar eigen kind.
Zij was een moeder van een kroostrijk gezin
en wist zich bemind door al haar kinderen.
Na het afsterven van haar man, drie jaar en
half geleden, heeft Marie-Christine en Adelin
haar bij zich opgenomen en ze voelde er zich
echt thuis. Ze moest echter altijd weer afre-
kenen met een zwak hart tot het tenslotte nog
vrij onverwachts en haastig begaf ging. Ze was
er zich van bewust en vreesde niet het tijde-
lijke met het eeuwige te verwisselen. Zij die
zo goed en bezorgd was voor iedereen, wist
da\td ze ook welkom zou zijn bij de Goede
God.

Beste kinderen weest niet bedroefd als
mensen die geen hoop hebben. Tk heb een
schone oude dag bij U gehad en dank er U
voor van harte. Ik weet dat ge mij zult blij-
ven gedenken in de Eucharistische vieringen
en in gebed. Nu ben ik samen met vader
waar geen scheiden of droefheid meer bestaat.
We verwachten U daar allen na Uw taak hier
op aarde te hebben volbracht.

Goede vrienden, dank voor de blijken van
genegenheid die ik steeds van U mocht onder-
vinden. Vergeet mij niet bij de Heer.

Zusters en verpleegsters van het Wit-Gele
Kruis, verplegend personeel van het O.L. Vr.
Hospitaal, U allen dank ik voor uw toege-
wijde zorgen.

Heer en Mevrouw

Abel CALLENS-VANDEN BOSSCHELLE

Heer en Mevrouw
Adelin DE GROOTE-CALLENS,
baar kinderen;
Mejuffer Yvette MISMAN,

Jongeheer Ivan CALLENS.
baar kleinkinderen;

De families ELEBAUT, DE POORTER,
CALLENS en BOVI]N,

danken wvoor de blijken wvan kristelijke
deelneming.

Namis op woensdag 16 februari te 19 uur.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde




