Emma, Cesarine ELET

Opbrakel 11 augustus 1897
Erquelinnes 2 november 1981

Zij was een wijze vrouw

met een diep geloof.

Dit geloof bewaarde haar

jong van hart en helder van geest
tot het laatste uur van haar leven.
Zij was op een buitengewone wijze
mee met haar tijd,

mild en begrijpend in haar oordeel,
minzaam in haar contacten,
bescheiden en vroom.

Wat zij spaarde,

spaarde zij voor anderen.
Wat zij bad,

bad zij voor anderen,

al wat ze vroeg,

vroeg zij voor anderen !

Zij bezat de zeldzame kunst

in haar eenvoudig leven

gelukkig te zijn

met wat het leven dagelijks biedt,
tot de laatste dag.

Voor die mensen,

zeker voor haar,

is het Rijk der hemelen
weggelegd.

De Heer geve haar nu

voor altijd

de jeugd van het eeuwig leven!

Lieve familie,

dank voor uw genegenheid

en gij, lieve broer, nicht Andrée
en neef Jean,

speciaal dank voor de goede zorgen
waarmee ge mij deze laatste
maanden omringd hebt.

Tot weerziens in de hemel.

De families ELET - MORRE

danken U van harte
voor uw blijken van medeleven.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel




