b ¢
TOT VROOM AANDENKEN

aan

‘de Heer Roger GEENENS

echtgenoot van
Mevrouw Martha TRANOIT

geboren te Schorisse op 6 mei 1921 en god-
vruchtig overleden te Ronse op 18 februari
1981, gesterkt door de HH. Sacramenten der
zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Heer God, Gij zijt een God van levenden en
niet van doden. Luister naar ons, nu wij een
uwer kinderen aanbevelen aan uw onuitputte-
lijke barmhartigheid.

Een leven van toewijding en zorg, van onver-
droten arbeid, van groot en oprecht geloof dat
hij voedde aan een diep-vroom sacramenteel
leven : dat is het schoon beeld dat wij van hem
altijd zullen bewaren.

Het viel ons zwaar als wij vader veroordeeld
wisten, slachtoffer van de ziekte ; als wij on-
dervonden dat zelfs de beste zorgen niet meer
konden redden of helpen.

Natuurlijk vragen wij ons nu af: waarom ?
Vader was er nog z6 nodig, het is te vroeg,
het mag niet ! Maar ons bovennatuurlijk inzicht
brengt ons tot overgave, tot blind vertrouwzn
in Gods oneindige Wijsheid.

Moge hij thans voor zijn eerlijk pogen de
eeuwige vreugde van de Rechtvaardige ervaren.

Beste Martha, de mooiste dromen lopen stuk
tegen de soms zeer harde werkelijkheid. Maar
God zal ons blijven bijstaan in de eerlijke taak
waar wij onder zijn zegen aan begonnen zijn.
Schep moed en heb vertrouwen.

Lieve kinderen, blijft met moeder samen de
weg volgen die ik U heb onderwezen. Eens
zien wij elkaar voor eeuwig terug.

Broeders en zusters, dank en vaarwel!
Vooral op uw gebed, zuster Valéria, reken ik
ten stelligste.

Mevrouw Roger GEENENS - TRANOIT Martha,
zijn echtgenote ;

Jongeheer Eddy GEENENS,

Jongeheer Gaby GEENENS,

Jongejuffrouw Maggie GEENENS,

Jongeheer Stany GEENENS, zijn kinderen ;

De families GEENENS - SCHIETTECATTE en
TRANOIT - VANDENABEELE.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




