Geloold z{f Jezus-Kristus! Amen.

T BID VOOR DE ZIEL VAN T
Mijnheer
Jozef GERARDIE
echtgenoot van Mevrouw
Melanie PONCEAU

geboren te St. Martens-Lierde, de 12 december 1870,
en schielijk overleden te Zegelsem,
de 6 april 1957, gezalfd met het H. Oliesel.

Het plotseling afsterven van deze ouderling toont
ons nog eens te meer wat eigenlijk het leven van de
mens is: als een dunne draad, die plots afbreekt.

«Zorgzaam was ik nog begaan met alles wat bin-
nen en buiten huis moest gebeuren en zie, plotseling
heeft de dood mij ongenadig neergeveld : mijn uur was
ﬁeslagen en ik moest gaan. In de stilte van de dood
oorde ik de stem van het eeuwig leven die mij beven
en bidden deed. Sueller dan mijn gedachten, vlugger .
dan de sterkste wind, werd ik van de aarde opgetild
en in de kolk van de eeuwigheid bedolven. Heer laat
mij ingaan in het Rijk van uw barmhartigheid ! »

Zo zal ieder van ons eenmaal rekenschap geven
over ziin leven. Zalig zij die dan mogen getuigen dat
zij God erkend en gediend hebben, dat zii Zijn Wil
volbracht en Zijn geboden onderhouden hebben, want
Hij is de Meester van leven en dood.

Duurbare echtgenote, onze scheiding zal van korte
duur zijn. Blijft moedig zoals gij het altijd geweest zijt.
Lijden gaat voorbij ; geleden hebben blijft. Wij hebben
samen ons best gedaan om God te dienen, onze talrijke
kinderen een kristelijke opvoeding te geven en hun
het voorbeeld te geven van opoffering en naastenliefde ;
door onze eendracht en samenwerking waren wij in
staat nog vele gezinnen te helpen en bij te staan; in
tegenspoed als in voorspoed waren wij niet opstandig
maar tevreden met de H. Wil van God die de grote
kracht van ons leven was.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, wij laten u
de sleutel van het geluk voor uw leven : volbrengt lief-
devol uw plichten tegenover God, bemint en helpt el-
kander. Eén gunst vragen wij u nog: bidt veel voor uw
ouders, vooral in uw zondagmis en in de H. Communie.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)
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Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen.,

bieden U hiervoor hun welgemeende dank,
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinderen van wijlen Jozef GERARDIE;

Mevrouw Jozef GERARDIE, geboren Melanie PONCEAU
De familiéen GERARDIE en PONCEAU.

Jozef Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.




