De rechtvaardige
zal in eeuwigheid leven !
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Dankbaar gedenken wij

De Heer
Marcel GEZELS

Geboren te Zegelsem op 29 januari 1920
en godvruchtig overleden te Brakel op
28 februari 1999, gesterkt door
de H. Sacramenten.

Marcel heeft in zijn leven geen geschiedenis
gemaakt. Hij kwam niet in het wereldnieuws, maar
bij God zal hij groot zijn. Eigenaardig dat elke
mens gedurende zijn aardse leven zoveel dingen
nastreeft, zoveel zaken bekerend, zoekt geen
goederen, zegt Christus, die door de roest en tijd
opgevreten worden, zoekt alleen wat waarde heeft
voor de eeuwigheid.

Roem, eer, rijikdom, het heeft geen tel bezien in het
oog van God.

Marcel leefde stil en tevreden, in zijn huisje in de
Smisstraat. Zijn leven is geweest, werken, zorgen
en bidden, nu het wat moeilijker was, ging hij het
graag wat kalmer aan doen in de “Najaarszon
te Brakel”.

Onverwachts was zijn heengaan wel, maar niet
onvoorbereid. “Het zekerste middel om zalig te
sterven is altijd leven als een goede kristen”.

Met vertrouwen mag hij zijn Heer en meester
tegemoet gaan, en wie hij zal horen “Goede en
trouwe dienaar, treed binnen in de eeuwige
vreugde van de Heer’. Een mensenleven dat
gericht wordt, in arbeid en gebed, beproevingen en
vreugde in de lijn van het H. Doopsel en het geloof
is mede voorbereid op die laatste dag. Gelukkig is
de mens die zijn geloof weet te bewaren. Moge de
Vader van barmhartigheid aan zijn trouwe dienaar
het leven schenken dat Hij voor allen die hem
hebben gediend heeft voorbestemd.

Beste familie, geburen, heb dank voor u genegen-
heid en voor al het goede en geluk dat u mij hebt
bezorgd.

Aans gans het personeel van het rusthuis de
“Najaarszon” te Brakel, veel dank om uw genegen-
heid, liefde en goede zorgen.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
spreek voor hem en ons ter beste.

De families GEZELS en JOOS
danken U voor uw blijken van deelneming.
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