Er zijn mensen die geven
en geen pijn kennen bij het geven.
Door hun handen spreekt God

en door hun ogen gaat Zijn glimlach

over de aarde.

Liefdevol aandenken aan

.I.

Mejuffrouw

Clarice GHYS

Geboren te Asper op 5 januari 1904 en
godvruchtig overleden te Maarkedal
op 15 februari 2001,
gesterkt door de ziekenzalving.

Haar neven, nichten,
achterneven, achternichten en
de families GHYS en ROGGE

danken U voor uw genegenheid en
uw blijken van medeleven.

Wanneer mijn kranke lichaam

steeds maar verder glijdt

naar die onbekende oeverloze tijd,

neem mijn hand en kijk mij aan.

Laat me zinken, laat me gaan.

En wanneer tijd en ruimte

voor mij hier niet meer bestaan,

wees niet droevig, blijf niet stille staan,
maar denk eraan hoe ik ben geweest

en haal mijn goede dagen voor uw geest.

Namis op zaterdag 17 maart 2001 om 18 uur
in de voornoemde kerk.

Begr. D’HONDT, Oudenaarde, 055/ 31.11.33.




