Heer, uw Wil geschiede...
t
BID VOOR DE ZIEL

vaa Mijnheer

FIRMIN GOEFFERS

echtgenoot van Mevrouw
ANNA ROMAN

geboren te Opbrakel op 21 januari 1912 en er schie-
lijk overleden op 8 december 1962, gesterkt door
het H. Oliesel "'in extremis,, en de Pauselijke Ze-
gen.

Oudstrijder 1940-1945.

De dood is doof en blind,

het helpt niet schoon te spreken;
zo zegt men, maar de dood

is Gods bevel getrouw.

Hij wist wanneer, waarom

en hoe de band zou breken,

die hij gebonden had,

o zwaarbeproefde vrouw.

Hij die de vader is

van al wat leeft, hoe zal Hij

verlaten die Hem dient

met eerbied, en betrouwt?

Schep moed, o moeder ; God

is vader meest van al, kind;

en beter is 't op Hem

dan op een rots gebouwd ! G.G.

Dierbare e<htgenote en liefste kind, wij waren
samen zo gelukkig. Samen hadden wij gewerkt
en gezorgd om een voorspoedig leven op te bou-
wen en wij hadden gehoopt ons geluk nog vele ja-
ren te behouden. Het heeft niet mogen zijn. Laten
wij ons echter onderwerpen aan Gods raadsbeslui-
ten. Zonder afscheid ben ik van deze wereld heen-
gegaan, maar onze liefde kan niet verbroken wor-

den. Van hierboven zal ik op u beiden neerzien
en Gods bescherming over u afsmeken.

Beminde vader, broeders, zusters, alle familieleden
en vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden.
In de hemel zien wij elkander weer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. atl.
R.LP.

De Families GOEFFERS, ROMAN, HEYSE,
DUSONCG,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
uU.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel




