O Heer, Gij zijt oneindig wijs,

Uw wil geschiedde ! Hoor ons bede :
Geef uw dienaar, Heer, de Vrede.
En leid hem in uw Paradijs.

T

Vroom aandenken aan
DE HEER

Déseré, Honoré GOEMINNE

echtgenoot van Mevrouw Bertha
VAN HEULENBERGHE,

geboren te Ooike op 19 februari 1904 en god-
vruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 18 augustus 1979,

gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

Lid van de Bond van Gepensioneerden.

Wanneer deze goede man voor het aan-
schijn van God verschijnt, zal de Heer in
hem een trouwe dienaar herkennen; want de
dierbare overledene heeft gedurende zijn wel-
gevulde leven in God de Heer van alles
erkend en gediend. Zijn trouwe aanwezigheid
in de zondagsmis, tot het laatste toe, was
daarvan een voorbeeld. De dood is vrij plots
gekomen, maar Honoré was daarop voorbe-
reid door zijn hele leven.

God is inderdaad de Heer van alles wat
bestaat. Hij is oorsprong van alles wat goed

is. Hij is meester over alles, ook over de
dood. Hij is leven en de weg naar het Leven.

Daarom hopen wij dat het eeuwigdurend
Leven, ons in de verrijzenis van Jezus ge-
geven, ook onze dierbare zal ten deel vallen.

Dierbare echtgenote, veel dank voor wat
we al die jaren samen hebben beleefd, in
lief en leed. lk wacht op u in het hemels
Vaderhuis waar we voor altijd gelukkig zul-
len zijn.

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor uw liefdevolle zorgen en uw bekommer-
nis om mij, vooral tijdens deze korte ziekte.
Omringt nu moeder met verdubbelde gene-
genheid en liefde. Zorgt goed voor haar en
voor mijn kleinkinderen.

Familie, vrienden en verplegend personeel
blijf ik dankbaar gedenken in mijn gebeden,
om hun vriendschap en medeleven.

Namis : wordt opgedragen te Zegelsem
op zondag 23 september om 9 u. 30

De families GOEMINNE, DE STEUR,
VAN HEULENBERGHE, DE VRIEZE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in hun rouw en danken U.

Drukk. J. De Vleeschouwer-Hoste - Brakel




