In de schaduw van het Kruis wil ik rusten.

BiD VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER

Michel Gossé

echtgenoot van Mevrouw
IRMA STEENHOUT

geboren te Zottegem, op 17 juni 1924 en na
een langdurige en piinlijke ziekte overleden
in de kliniek Dr Goffaerts te Zottegem, op
27 september 1976, gesterkt door de H.H.
Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

OORLOGSVRIJWILLIGER 1940-1945

Vereerd met de :

Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945
met gekruiste sabels

Medaille van de Vrijwilliger 1940-1945

Medaille van oorlogsvrijwilliger-strijder met

zilverstaafje 1940-1945.

T

Om uw oprechte blijken van deelneming in
hun diepe rouw, danken u:

Mw Michel Gossé geboren Irma Steenhout,
De families Gossé, Steenhout, De Ridder en
Van der Fraenen.

Drukk.

Vandaag

wou ik dank zeggen
God,

om mijn leven,

mijn vreugden,

mijn blijheid en geluk.

In mijn lijden en pijn

vond ik hoe echt de liefde was
van mijn vrouw,

die elke dag weer opnieuw

met haar glimlach en genegenheid
mij troost bracht

in mijn grootse ellende.

Ook van de velen die,

zich zelf vergetend,

de nachten bij mij doorbrachten
die bij bezochten en mij opbeurden.

God,

in de vriendschap van velen

wist ik dat Gij nabij waart

vooral in Uw en onze Moeder Maria,
die mijn bede heeft verhoord.

Want sterven is geen afscheid
maar Leven, opnieuw en heel anders.

Gelovend in U, God,
zeggen wij geen vaarwel
maar tot blij weerzien
in het Vaderhuis.

Alb. Schoutteet en Zoon - Zottegem




