Mijn kinderen ik heb u al

dat geefliik was gegeven:

mijn werkzaamheid bij dag en nacht
mijn liefde, gans mijn leven.

.1.

Gedenk in uw gelovig gebed

G. Gezelle

de ziel van Mijnheer

CYRILLE HAECK

echtgenoot van

Mevrouw Elisabeth DE SMET

geboren te Etikhove, op 15 augustus 1911 en
godvruchtig overleden te Ronse, op 4 juni 1969,
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Met vertrouwen verschijnt men voor God als men
deugdzaam geleefd heeft.
H. Bernardus
God breekt de schelp aan stukken, omwille van de
parel, die sprakeloos en opgesloten in haar sliep.
Tagore
Hij was een goed mens, goede echtgenoot en goede
vader, de steun van zijn vrouw, het geluk van zijn
kinderen. Mocht hij heden de beloning ontvangen
voor al "tgoed dat hij deed.

Mijn geliefde vrouw, vroeg moet ik u verlaten.
‘Wees sterk, zorg voor ons kinderen, eens zien wij
elkaar terug. Mijn kinderen blijft verenigd, de steun
van moeder. Gij allen, mijn verwanten en vrienden
bid voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE

Begrafenissen : R. Devos, Ronse

Mevrouw Cyrille HAECK, geboren Elisabeth DE
SMET, kinderen en kleinkind,

De families HAECK-ROGGE en DE SMET-DE-
‘WAMBERSIE,

danken U voor uw gebeden en
deelneming in bun rouw.




