Ik heb je in mijn hart geborgen,
daar word je voor eeuwig goed bewaard.

Dankbare herinnering aan
de heer

Eddy Haesaert

zoon van de heer Hubert Haesaert

geboren te Zottegem op 15 oktober 1955
en godvruchtig overleden in het UZ te Gent
op 29 januari 2002.

Dank aan allen voor hun aanwezigheid
en blijken van deelneming.

AFSCHEID. ..

Er leeft iets diep in mij dat nooit dood zal gaan...
Er leeft iets diep in mij dat altjjd zal “zijn"...

Ik weet niet hoe, ik weet niet waar.

Bij een groot licht achter ongekende horizonten.
Nu ik er niet meer ben zal ik nog altijd “zijn"

Er blijft iets van mij in elk woord,

dat ik schreef of zei, in elke lach van mij.

Er blijft veel van mij bij jullie

die ik het meest beminde

Er blijft iets van mij voor altijd...

Herinneringen.

Eddy,
Je bent van ons weggerukt,
Jje hebt gevochten tegen de pijn!

Die pijn is je weggenomen door God,
en heeft jou tot Hem genomen.

Met pijn en leed moesten we je laten gaan!
We hielden veel van jou. Je was ons hart!

We blijven van je houden in gedachten, en de mooie
herinneringen koesteren we diep in ons hart!
Je bljift bij ons, en weten dat je ons nooit verlaat! !

Vader, Martine, Viviane, Ronny,
Sven, Cindy, Kevin, Kurt en Koen

druk magerman - zottegem - begr. de martelaere




Om je heengaan treuren wij,
om wat je was zijn we zeer dankbaar.




