«Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had den zwaren last op zich geladen,
een eerlijk mens te zijn in woord en daad.»

M. Gijsen

Dankbare herinnering aan

de heer
Hubert Haesaert

geboren te Velzeke op 11 augustus 1926
en godvruchtig overleden in het
AZ Sint-Elisabeth te Zottegem op
17 augustus 2003.

De kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen danken u voor uw aanwezigheid
en blijken van deelneming.

«Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je liefde voor je gezin was onbeperkt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.»

Dank aan familie, vrienden en allen die mij
tiidens mijn leven omringd, gesteund en
vriendschap hebben gebracht.
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