Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.

.i.
BID VOOR DE ZIEL

van

REMI HAESEBROECK

echtgenoot van
Maria VAN DE WALLE

geboren te Nederbrakel, op 8 December 1874 en god-
vruchtig overleden te Zegelsem, op 14 Maart 1951,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

De duurbare overledene was waarlijk een deugd-
zaam man, die de weg van vrede en gerechtigheid be-
wandelde.

Zijn goed karakter won hem vele vrienden en hij
werd algemeen geacht om de edele gevoelens van zijn
hart en om zijn aangename zachtmoedigheid.

Hij was een trouwe echtgenoot, een voorbeeldige
vader, een vurige kristen, een oprechte vriend ; hij was
werkzaam en rechtvaardig: daarom werd hij van God
en de mensen bemind en zijn gedachtenis zal in zege-
ning blijven bij allen die hem kenden.

Vaarwel, mijn duurbare echtgenote ; vaartwel mijn
lieve kinderen. Weest indachtig dat uw vader u steeds
voorgmg op de weg van deugd en plicht. Troost uw
moeder door uw liefde en genegenheid en door steeds
goed voor haar te zorgen. Bidt allen veel voor mijen
tot weerziens in de Hemel.

Jezus, Maria, Jozef. (7 i. afl.)
De 4 akten. (12. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

De familién HAESEBROECK-VAN DE WALLE,

BEDANKEN.




